Eerste zondag na Epifanie

Welkom
Aansteken van de kaarsen
Orgelspel: Christ unser Herr zum Jordan kam — Johann Pachelbel (1653-1706)
Stilte
INTREDE

Aanvangslied (staande): Lied 283: 1,3,4
Groet: vg: Genade en vrede van God de Vader
en van Jezus Christus onze Heer.
allen: Amen.
Bemoediging en drempelgebed
vg:  Onze hulp is de naam van de HEER
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
vg:  die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen: en niet loslaat wat zijn hand begon.
(drempelgebed)
.... door Jezus Christus, onze Heer.
allen: Amen.
Psalm van de zondag: Psalm 100: 1 en 4
allen gaan zitten

Kyriegebed
Gloria Lied 305: 1en 2

De HEILIGE SCHRIFT
Zondagsgebed

Lezing Oude Testament: Jesaja 55, 6-11

Lied 313:1en 4

Lezing Nieuwe Testament: Markus 1,1-11

Lied 517: 1 en 2

Preek

Orgelspel: ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’ — Albert de Klerk (1917-1998)
Lied 528: 1,2,3

GEBEDEN en GAVEN
Gebeden (dankgebed — voorbeden — stilte — Onze Vader)
Aandacht voor de collectedoelen
Lied 362: 1 en 3

ZENDING en ZEGEN

Orgelspel: Praeludium in D moll — Johann Christian Kittel (1732-1809)



